
 
 

 

Kerknieuws Made en Drimmelen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaargang 6, november 2023  



 
 

Kerkdiensten 
 

Zondag 5 november 

10.00 uur: ds. J. Schellingerhout, Dordrecht 

Dienst in Made 

 

Zondag 12 november 

10.00 uur: mw. Griselda Aanen – de Vries 

Dienst in Drimmelen 

Deurcollecte: onderhoud kerkhof 

 

Zondag 19 november 

10.00 uur: Liturgiecommissie 

Dienst in Drimmelen 

Deurcollecte: Restauratiefonds 

 

Zondag 26 november, Eeuwigheidzondag 

10.00 uur: ds. W. Bisschop, Breda 

Dienst in Made 

 

Zondag 3 december, 1e Advent 

10.00 uur: ds. G. van der Linden, Waalwijk 

Dienst in Hooge Zwaluwe. 

 

De diaconale collecten in november zijn bestemd voor: Leger des Heils. 

 

Agenda 
 

Maandag 6 nov. 19.30 uur, Cursus Vieren, Witte kerkje Terheijden 

Dinsdag 7 nov. 14.00 uur, Combi KR, Molshoop Made 

Vrijdag 24 nov. 19.00 uur, Herinneringsavond, kerk Made 

Woensdag 29 nov. 14.30 uur, Bijbelgespreksgroep, Molshoop Made 

Donderdag 30 nov. 18.00 uur, Samen Soepen, Molshoop Made 

Zondag 4 febr. na de kerkdienst, Gemeenteberaad, kerk Drimmelen  



 
 

Kerkelijke zaken  
 

Het kerkelijk leven is weer in volle gang. Op verschillende momenten 

ontmoeten we elkaar. We vieren, we eten, we gedenken. Bij al die 

activiteiten klinkt de uitnodiging Ga mee! Deze uitnodiging geldt voor u, 

maar misschien kunt u ook iemand uitnodigingen om mee te doen met 

één van onze activiteiten. Verderop leest u meer over alles wat we doen 
deze maand.  

De herfst is nu dan toch echt begonnen. In deze periode van het jaar 

word je altijd wat melancholisch. De bladeren aan de bomen verkleuren 

(trouwens wel in prachtige kleuren) en vallen af, de bloemen verdorren, 

buiten is het allemaal wat grauwer. En dan zijn we in de kerk rondom 

deze tijd van het jaar ook bezig met verdriet, rouw en afscheid. Dat kan 
je hopeloos maken, je kan in een treurige spiraal komen. De 

omstandigheden in de wereld doen daar ook geen goed aan. Maar dan 

mogen we juist in de kerk woorden van hoop horen. Hoop, gebaseerd op 

beloften van God. God die ons een toekomst vol van hoop heeft belooft. 

Van die hoop mogen we steeds weer horen in de kerk. Het is die hoop 
die we met elkaar levend houden. Tegen alle verwachtingen in is er 

hoop, omdat God heeft beloofd dat Hij met ons is alle dagen van ons 

leven, tot aan de voltooiing van deze wereld. 

Een prachtig lied over hoop is het lied ‘ Een toekomst vol van hoop’ van 

Sela. https://www.youtube.com/watch?v=0czjb1Wze20 

 

Een hartelijke groet, 

Griselda Aanen 

 

In memoriam 
 

Op 25 oktober is op 81 jarige leeftijd dhr. Adrianus Antonie van der 

Sluijs overleden. Ondanks dat Arjan niet meer in Drimmelen woonde, 

voelde hij zich nog wel altijd een Drimmelse en wist hij zich verbonden 

met onze gemeente. Na het overlijden van zijn vrouw Ivonne in 2021 

ging zijn eigen gezondheid ook steeds meer achteruit. Zijn krachten 

werden steeds minder, waardoor hij steeds meer aan huis gekluisterd 

was. Uiteindelijk was het leven hem te veel en is hij in alle rust en vrede 

ingeslapen. In een afscheidsdienst in de kerk in Drimmelen hebben we 

stil gestaan bij zijn leven en hebben we woorden van troost gehoord uit 

de bijbel. Aansluitend is hij begraven op de begraafplaats bij de kerk in 

Made. We wensen zijn kinderen en kleinkinderen Gods troostende 

nabijheid toe in deze moeilijke tijd.   

https://www.youtube.com/watch?v=0czjb1Wze20


 
 

Vanuit de kerkenraad 
 

We vergaderden op 3 oktober en hebben het ondermeer gehad over de 

komende diensten en die achter ons liggen. 

 

Diaconie heeft al vele jaren lang landbouwgronden in eigendom die 

verpacht of verhuurd worden. Op één van die percelen wil Tennet een 

hoogspanningsmast plaatsen. Dit wordt geregeld door de rentmeester 

van Kantoor Kerkelijke Goederen. Diaconie krijgt er een vergoeding voor. 

Kerkenraad stemt er in toe. 

 

Kerkenraad gaat in zee met  kerkelijk adviseur Roelof van den Broek die 

een gesubsidieerd plan opstelt over: Hoe nu verder met onze kerken. 

Natuurlijk wordt u daarover geïnformeerd in het gemeenteberaad dat op 

zondag 4 februari wordt gehouden na afloop van de kerkdienst in 

Drimmelen.  

 

Afscheid en herbevestiging kerkenraadsleden 
 

In de kerkdienst van 12 november in Drimmelen worden de 

kerkenraadsleden Willy Janssen Adriaan Snoek en Dick Heil Szn 

herbevestigd. Willy en Adriaan worden herbevestigd tot diaken en Dick 

tot ouderling-kerkrentmeester. Bevestiging vindt plaats door onze 

kerkelijk werker Griselda Aanen- de Vries. Het is hartverwarmend dat 

deze drie, toch niet meer zo jonge mensen, de verantwoording op zich 

nemen om onze kerk levend te houden. Enorm bedankt heren. 

 

Tevens wordt er in deze dienst afscheid genomen van ouderling Neeltje 

Hoogstad- Bout. Zij heeft sinds haar aantreden veel kerkelijk werk 

verricht, met name op pastoraal gebied. Verjaardagskaarten bezorging 

werd door haar nieuw leven ingeblazen en de bloemen vanuit de kerk 

waren bij haar in goede handen. Ze was een actief kerkenraadslid en 

schuwde de discussie niet. Neeltje heel veel dank voor jouw inzet aan 

de Madese en Drimmelense kerk. We gaan jou zeker missen. 

 

De Kerkenraad hoopt dat veel kerkgangers aanwezig zullen zijn zondag 

12 november. 

 
  



 
 

Herinneringsavond en Eeuwigheidszondag 
 

Op vrijdagavond 24 november zal er een herinneringsavond in de kerk 

in Made zijn. Alle inwoners van gemeente Drimmelen zijn op deze avond 

welkom in de kerk om te herdenken, om stil te staan bij verlies. Er is 

gelegenheid om een kaarsje aan te steken, naar muziek te luisteren, een 

naam of een gedachte op te schrijven of gewoon even te zitten en stil te 

zijn. Dit is van 19.00 uur tot 19.30 uur. Om 19.30 uur begint er een 

gezamenlijk moment van bezinning. Aansluitend willen we rondom de 

boom een zee van licht maken. Neemt u zelf een glazen potje mee om 

een kaarsje in te doen. (voor kaarsjes wordt gezorgd). 

 

Zondag 26 november is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Deze 

dienst is altijd een bijzondere dienst. We noemen de namen van onze 

overleden gemeenteleden en gedenken hen en in stilte denken we aan 

geliefden die ons dit jaar (of al langer geleden) zijn ontvallen.  

Deze zondag wordt ook wel eeuwigheidszondag genoemd of zondag van 

de voleinding. Door het noemen van namen van overledenen, worden 

we bepaald bij onze sterfelijkheid, bij de eindigheid van ons leven. Daar 

tegenover staat de eeuwigheid van onze God. De dood heeft niet het 

laatste woord. Wij mogen verder leven bij God. Het leven keert terug tot 

God. God die de Alpha en de Omega is, het begin en het einde. God die 

er is, die er was en er altijd zal zijn. 

 

Bijbelgespreksgroep 
 

Woensdag 29 november is er weer bijbelgespreksgroep. Samen lezen we 

uit de bijbel, ontdekken wat de betekenis van het verhaal is voor de 

mensen toen en voor ons. De verhalen uit de bijbel zijn niet alleen oude 

verhalen, het zijn verhalen die nog steeds betekenis hebben, die ook 

over ons leven gaan. Door ze samen te lezen, door er over te praten leren 

we meer over onszelf, over de ander en zeker ook over de Ander, God, 

wie Hij was, is en zal zijn. Je bent van harte welkom om 14.30 uur in 

de Molshoop in Made. 

  



 
 

Samen soepen 
 

 
Donderdag 30 november is weer een Samen Soepen maaltijd. Samen 

eten is veel leuker dan alleen of met z’n tweeën. Het is een prettige 

manier om andere mensen te leren kennen, op een ongedwongen manier 

ben je met elkaar in gesprek. Samen Soepen is voor iedereen die het 

leuk vindt om met anderen te eten. Neem gerust iemand mee. De 

maaltijd begint om 18.00 uur in de Molshoop in Made. Na de maaltijd 

is er nog gelegenheid voor koffie en thee en het doen van een spelletje. 

Geef je wel even van te voren op, dan weten we hoeveel soep we moeten 

koken. Opgeven kan per mail: samensoepenmade@gmail.com of bij Bep 

Elling. 

 

 

  

mailto:samensoepenmade@gmail.com


 
 

Cursus vieren 

 
Tijd voor een feestje?  

Binnenkort starten we met Vieren, een cursus 

voor wie nieuwsgierig is naar grote vragen van 

het leven en het christelijk geloof. We nodigen je 
van harte uit om mee te doen.  

Wat maakt je blij? Hoe verbind je je met anderen? 

Hoe je leef je dicht bij je hart? Over dit soort 

vragen hebben we het in de avonden Vieren. Aan 

de hand van christelijke feest zoals Advent, 

Kerst, Pasen, praten we over die levensvragen.  
 

De cursus Vieren is voor wie nieuwsgierig is naar wat de feesten 

betekenen. Deze avonden leveren mooie gesprekken en gezelligheid op. 

We praten me elkaar over levensvragen aan de hand van interessante 

video’s en overzichtelijke informatie. Openheid en respect voor elkaars 

verhalen en meningen staat voorop. De avonden zijn gratis. We vinden 
het leuk als je meedoet.  

 

De eerste twee avonden zijn: maandag 6 november en 11 december 

om 19.30 uur, in de Tuinzaal van het Witte Kerkje in Terheijden 

(Hoofdstraat 1, 4844 CA). De avonden worden geleid door kerkelijk 

werker Griselda Aanen en dominee Marijn Gilhuis. Als je vragen over 
deze avond hebt kun je mailen of appen met Marijn of Griselda. 

 

marijngilhuis@gmail.com     of griselda.aanen@planet.nl 

 tel. 06 18 31 56 90  of 06 36 28 44 91 

Tot ziens, Griselda en Marijn  

  

mailto:marijngilhuis@gmail.com
mailto:griselda.aanen@planet.nl


 
 

Uit de Gemeenten  
 

In de dienst van 1 oktober was Hooge Zwaluwe ook aanwezig. Beatrijs 

Hofland ging voor en ze had een nieuw lied gekozen (851) dat 2 

melodieën telde. In haar preek had ze het over ja-zeggers en die het toch 

niet doen en over neen-zeggers die toch tot daden overgaan. We gaan 

een kronkelige weg op ons levenspad met soms een “ja” en soms een 

“nee”. Het einde loopt goed af: God heeft het laatste woord. 

 

In de Madese kerk ging op 8 oktober dhr. H. Kuipers voor. Hij koos voor 

de preek het thema: een gebed in een gebed. Hij riep op tot vastberaden 

bidden tot Gods wil duidelijk wordt in ons leven. 

 

Regen en kilte was er op zondag 15 oktober. De kachel in de 

Drimmelense kerk was nog niet aangedaan. Griselda ging voor en had 

het over een dresscode bij de bruiloft. Dit is een verbond van God met 

ons. God wil het ook met ons wagen. Iedereen mag komen op dit feest. 

Naar het feest gaan vraagt om daden: gekleed gaan in de mantel der 

liefde van Christus. 

 

Ds. De Ruiter uit Wijk en Aalburg had voor de dienst op 22 oktober weer 

een afbeelding van papierkunst gemaild voor op het tv-scherm. Hij 

bracht het origineel ook mee voor op tafel. De prent ging over Jozef en 

dat de Heer steeds bij hem was in Egypte. Zo kon Jozef doen wat hij 

moest doen; een zegen te zijn voor alles om hem heen. 

 

Groet, Louis van Suijlekom 

  



 
 

Verjaardagen 75+ (Made en Drimmelen)  
 

Made 
03 november Hr. J. Musterd  

08 november Hr. W. Hoogstad  

16 november Hr. P. Voet  

28 november Hr. W. Zijderveld  

 
Drimmelen 

30 november Mw. M.A. Hillen -van der Maaden  

 

Allen een fijne verjaardag toegewenst en van harte gefeliciteerd. 

 

Collecten (Made en Drimmelen) 
 

Made 

08 oktober  Kerkvoogdij  € 22,50 

Kerkvoogdij  € 15,00 

Diaconie  € 24,00 

 

22 oktober  Kerkvoogdij  € 31,70 

Kerkvoogdij  € 28,20 

Diaconie  € 28,20 

 

Drimmelen 

01 oktober  St. De Samenloop € 78.75 

   Kerk   € 88,00 

   Restauratiefonds € 53,80 

 

15 oktober  St. De Samenloop € 31,20 

   Kerk   € 31,70 

   Onderhoud orgel € 21,86 

 

Kerkvoogdij (Drimmelen) 
 

Kerkbalans / Giften 

23 oktober: € 100,00 

 

Alle gevers hartelijk dank. 
 



 
 

Diaconieën (Made en Drimmelen) 
 

In september werd gecollecteerd voor de Stichting Hulphond. Er is een 

bedrag van € 346,85 overgemaakt naar dit doel. Dat is de opbrengst van 

de collecten met aanvullingen van beide kerkelijke gemeenten.  

  

In november zal worden gecollecteerd voor het Leger des Heils. 

 

Begrotingen 2024 (Drimmelen) 

 
Voor de Protestantse Gemeente Drimmelen zijn de begrotingen voor 

Diaconie en College van Kerkrentmeesters in overleg met deze colleges 

opgesteld.  

 

Op 7 november worden ze in de kerkenraadsvergadering besproken en 

naar verwachting, eventueel na aanpassing, goedgekeurd.  

 

De begrotingen liggen  van 20 tot en met 24 november ter inzage bij Dim 

de Visser. Wilt u ze inzien en vragen stellen dan kunt u een afspraak 

met hem maken (tel. 0162-681659).  

 

In december zullen samenvattingen van de begrotingen worden 

gepubliceerd in Kerknieuws en worden de stukken ter goedkeuring 

aangeboden aan de landelijke kerk.  



 
 

  



 
 

Bijbel- leesrooster november 2023  
 

 

wo 1 Openbaring 7:1-17 De waterbronnen van het leven 

do 2 Openbaring 8:1-13 Stilte in de hemel 

vr 3 Openbaring 9:1-12 Het eerste wee 

za 4 Openbaring 9:13-21 Zelfgemaakte goden 

zo 5 Matteüs 23:1-15 De toegang tot het koninkrijk 

ma 6 Matteüs 23:16-28 Wee de schriftgeleerden 

di 7 Matteüs 23:29-39 Onschuldig bloed 

wo 8 Psalm 11 De oprechte zal God zien 

do 9 Openbaring 10:1-11  De hoogste tijd 

vr 10 Openbaring 11:1-14 Het tweede wee 

za 11 Openbaring 11:15-19 De zevende bazuin 

zo 12 Matteüs 24:1-14 Het begin van de weeën 

ma 13 Matteüs 24:15-28 Grote verdrukking 

di 14 Matteüs 24:29-35 Het teken van de Mensenzoon 

wo 15 Matteüs 24:36-44 Wees waakzaam 

do 16 Matteüs 24:45-51 Betrouwbare dienaren 

vr 17 Openbaring 12:1-12 Juich, hemel! 

za 18 Openbaring 12:13-18 De woedende draak 

zo 19 Openbaring 13:1-10 Standvastigheid en trouw 

ma 20 Openbaring 13:11-18 Het getal van het beest 

di 21 Openbaring 14:1-13 In verbondenheid met de Heer 

wo 22 Openbaring 14:14-20 Rijp voor de oogst 

do 23 Psalm 12 Bescherming tegen verraders 

vr 24 Matteüs 25:1-13 Wachten op de bruidegom 

za 25 Matteüs 25:14-30 Welkom bij het feestmaal 

zo 26 Matteüs 25:31-46 Jullie deden het voor Mij 

ma 27 Openbaring 15:1-8 U alleen bent heilig 

di 28 Openbaring 16:1-11 De offerschalen 

wo 29 Openbaring 16:12-21 Het is voorbij! 

do 30 Jesaja 63:1-6 De wraak van de HEER 


